Midzomerfeest

Wanneer? Vrijdag 27 juni van 16:30-19:00 :
Hoe? Met mooie bloemenkrans en gekleurde kleren (elke klas in een eigen kleur)
Waar? Landgoed Beeckestijn: Rijksweg 130, 1981 LD, Velsen-Zuid

Beste ouders en kinderen,

Graag nodigen we jullie uit om ons gezellige Midzomerfeest te komen vieren op
Landgoed Beeckestijn. De boswachter verzoekt ons dringend om op de voetpaden te
blijven en op de voetpaden alleen te wandelen. Auto’s en fietsen graag parkeren op de
parkeerplaats bij de ingang (of als die vol is, op het eerste recreatieveld op afstand van het
vuur).

De inloop is van 16:30 - 17:00. Uiterlijk om 17:00 verzamelen alle kinderen zich bij de
vlag met hun kleur (onderaan deze brief staan de kleuren per klas). De ouders gaanin een
grote kring eromheen staan. De lintenboom staat in het midden van de kring en rond de
lintenboom zullen allerlei dansen worden vertoond. Aan het eind van de dansen worden
de vredesduiven vrijgelaten. Dit als teken van hoop, vrede, en verzoening in de wereld.

Daarna is het tijd voor een gezellige picknick, waarbij we elkaar ontmoeten en lekkere
hapjes met elkaar kunnen delen. Het midzomerfeest is een buitenschoolse activiteit
waarbij de ouders verantwoordelijk zijn voor hun eigen kind(eren). We zijn te gast in het
bos en laten het graag netjes achter.

Om 18:30 uur, als de muziek weer klinkt, neemt de ceremoniemeester de ouders en
kinderen zingend mee naar het veld ernaast. Daar verzamelen de kinderen weer per klas
in een grote kring om het vuur. In verband met het toezicht op de kinderen bij het vuur en
de brandveiligheid graag op tijd de picknick spullen inpakken en gezamenlijk mee lopen
naar het veld met het vuur.

Na het zingen zal de zesde klas hun nieuwe fase inluiden door symbolisch de sprong te
wagen en over het vuur te springen. Daarmee sluiten wij het midzomerfeest af en is het
tijd om naar huis te gaan.

Wij verheugen ons op dit samenzijn!

Zonnige groet,
Team Kleverpark

Kleur kleding per klas

Kleuters: wit, Klas 1: rood, Klas 2: oranje, Klas 3: geel, Klas 4: groen, Klas 5: blauw , Klas 6: paars
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Gedicht
(Dit gedicht wordt in verschillende talen voorgedragen)

Ik voel de wind
Die als een zucht
Van dag naar nacht

Naar nergens vlucht

'k Zie hoe de duif
Steeds hoger stijgt
In het zonlicht

Gouden vleugels krijgt

Ik weet mijn wens
Die ongekend
Ik met de wind

Ten hemel zend

Ik voel de hoop
Die in mij leeft
En als een duif

Mij vleugels geeft

Routebeschrijving Landgoed Beeckestijn




